
 

Liefste ouders en kinderen  

Na een wekenlange regenachtige en zure weerperiode, lijkt er eindelijk licht in zicht. De zon 

é nu nog een beetje warmer! Wat dat licht betreft, word ik voortdurend opgebeurd door de 

ruim 330 lichtjes, die ik iedere dag zie flikkeren. Dit geeft warmte, moed en hoopé 

Vaak schitteren ze, soms lichten ze op of neigen ze lichtjes uit te doven.  Een luisterend oor, 

een schouderklop, een bemoedigend woord van de meester, juf, directeur brengt hen terug op 

het spoor. Niet te versmaden de goede zorgen die ouders dagdagelijks aanwenden om hun 

pareltjes te laten groeien. Dan lijkt de samenleving toch zo eenvoudig.  

 

Toon Hermans, een cabaretier, voor de meesten van jullie een onbekend figuur , verwoordt 

het treffend in volgend gedichtje : ò ik hou van eenvoud ò 

 

PAAR 

zij staan nooit in de krant  

zij zijn nooit op de buis  

ze zitten op twee stoeltjes  

in het tuintje voor hun huis  

geen coaching en geen image  

geen pose, niks daarvan  

wat hier zit, op die stoeltjes  

Řŀƴ ΨȊƛƧƴΩ ȊŜ Υ aƛŜƴ Ŝƴ Jan  

 

 

Met  het oog op het Paasfeest en de daaraan verbonden vakantie, wens ik jullie allen heel 

eenvoudig veel licht en warmte toe.  

Jan Pelssers, directeur  

 



THEMA: KLEDING 

     

We hebben rond het thema kleding en sluitingen gewerkt.  
Er werd veel geoefend om onze jas zelf aan en dicht  
te doen. Dit lukt nu ook, dus we behaalden ons diploma! 
 
De 3-jarige kleuters en juf Dorthy 
 

 

 

 

 

TUUTAA TUUTAA 
Verpleegster Martine kwam op bezoek in de klas van juf Carmen en juf Pascale!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WELKOM IN ONS KUNSTATELIER 
Bij de 5-jarige kleuters van juf Goedele waren er laatst echte 

kunstenaars gespot. Nadat wij een echte tentoonstelling hadden 

bezocht, zijn we zelf aan de slag gegaan. Eigen kunstimpressies en 

kunstuitingen met verf, oliYdUghY`g"ėdUghY`_f]^h^Y"ėbUhiif_`Y]ėí"ėaUUfė

ook zelfgemaakte reproducties van bekende kunstenaars zoals Van 

Gogh, Keith Haring, Mondriaan en Monet kwamen aan bod. We gingen 

zelfs de muzikale toer op en componeerden een eigen lied. Als 

afsluiting hielden wij een heuse tentoonstelling voor alle kleuters, 

onze ouders en grootouders waar wij uitleg over alle werken gaven als 

professionele gidsen. 

 

 

WIJ LEREN SCHRIJVEN!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
              Morena  



CREATIEVE SCHRIJFWONDERS   
In het tweede leerjaar bij juf Katrijn leerden we van een gedicht een verhaal te maken. Helemaal geen 
makkelijke opdracht, toch willen we jullie laten genieten van enkele van onze creaties. 

 

  

Twee haasje vluchten 

 

Er waren twee haasjes Flip en Flap. Ze speelden in het bos 

haasje over. Ze knabbelden aan lover. 

Ze rolden over stenen. Toen kwam de jager aan. En ze 

schrokken! En ze liepen weg. Ze gingen in het hol en twee oren 

kwamen er uit en de jager ging weg en ze leefden nog lang en 

gelukkig.  

 

Ariane en Azia 

 

  

Twee haasjes op stap 

 

Die haasjes heten Flip en Flap en spelen haasje over. Ze 

knabbelen aan het lover. Flip en Flap rollen over de stenen. 

toen kwam de jager. O nee! Ze hollen naar hun holletje. Als de 

jager weg is dan spelen ze verder zonder jager. En toen gingen 

ze weer op stap. 

 

Zeyneb en Jelle 

 

 

 

 

 

Twee haasjes  

 

De twee haasjes Flip en Flap spelen haasje over in het bos en 

dolle over de stenen. 

Maar toen kwam de jager eraan! Flip en Flap zijn snel, ze gaan 

in hun holletje. Flip en Flap spieken eventjes, maar ze zien de 

jager niet. 

Flip en Flap gaan uit het holletje. De jager verstopte zich 

achter de struik. De jager gooit een bom, maar Flip en Flap 

gooien de bom terug. En de jager is dood! 

 

Efe en Dhara 

 

 

 

 

 



 

  

 

Fretje vergeet je iets? 

 

Ik kom uit mijn bed. Ik eet mijn ontbijt. Ik pak mijn jas en mijn 

boekentas. Nu ga ik naar de klas. Oei, daar gaat de bel .Naar 

de rij en wel snel. Maar oei, dat ik het nu pas merk. Ik heb 

mijn pyjama nog aan! Zo kan ik toch niet in de klas gaan 

staan? Oei, daar komt de juf en mijn pyjama ruikt nog zo muf. 

Oh fretje wat heb je nu gedaan? Je hebt je pyjama nog aan! 

Sorry, juf, ik was te vlug. Kom maar Fretje vlug in de klas, 

want de kinderen wachten op jou! 

 

Louise en Dina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flater 

 

Tom ligt in zijn bed. Katrijn maakt Tom wakker. Hij wordt 

vliegensvlug wakker. 

Hij drinkt warme melk met chocola. 

Dag mam! Dag pap! Ik ben naar school. 

 Opeens gaat de bel. Opzij, opzij, Tom is net in de rij. 

Oei, heb mijn pyjama nog aan!! 

 

Julie en Mirte  

     

 

 

Superziekte 

Daan ligt in het ziekenhuis. Er kwam een dokter en die heet 

Devin. Devin haalt de amandelen uit de keel van Daan. Devin 

kijkt in de keel van Daan. Hij gebruikt een computer. 

Daan krijgt een slaapspuitje en de nieuwe amandelen gaan 

terug in zijn keel. 

Daan is terug wakker! 

Devin en Keano 



HET LEVEN ZOALS HET IS: 3A  
 
Wiskunde is niet enkel tellen....maar ook opdrachten uitvoeren met 
water... Ja, ja, zo leren we alles 
over de liter, deciliter, centiliter,... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

íEn wat we ook graag doen zijn opdrachten met de weegschaal. We waren allen heel actief en hebben veel 
bijgeleerd. Zie maarí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bezoekje aan de bib iedere maand vinden we ook leuk! Net als onze zwempartij iedere 2 weken! Blub!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


